
  

Jeremia 33,14-16; 1 Thessalonicenzen 3, 12-4,2; Lucas 21,25-28.34-

36 

Het is toch wel hèt denken van deze tijd: in de wereld, de politiek, 

zeker niet in de laatste plaats in de kerk: het toekomst – denken! 

Regeren is vooruitzien! 

Gaat het niet om een nieuwe wereldleider of om een staakt-het-

vuren, dan gaat het wel om bezuinigingen, stakingen, en in de kerk om 

het oplossen van vacatures van zowel pastores als 

vrijwilligersfuncties en nadenken over de toekomst van 

gemeenschappen. De toekomst…? Deze week is er een nationale 

toekomstcursus gelanceerd… een mooie zin uit die cursus: wie de 

toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting…  

Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst, steeds meer 

mensen krijgen liever geen kinderen, was deze week in het nieuws, 

jongeren tussen 12 en 18 zijn moedeloos… Hoe komt het allemaal? 

 Ooit gingen mensen naar 

een toekomstvoorspeller om raad te vragen, iemand met een glazen 

bol. Wie heeft hem in 2024?? Wie kan in de toekomst kijken en wat 

zien we in die glazen bol? 

De glazen bollen zijn overigens tussen alle kerstversiering volop te 

koop op dit moment: En natuurlijk wist u dat al: dat de kristallen bol 

al eeuwenlang wordt gebruikt bij waarzeggerij en helderziendheid 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarzeggerij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helderziendheid


-  kristalkijken hoort inzicht te bieden in heden, verleden of 

toekomst: Het is een gebruik van lang geleden. Voorspellen met 

behulp van reflecterende oppervlakken is lang door mensen 

gepraktiseerd, al werd kristalkijken in de middeleeuwen door de kerk 

veroordeeld – het leek wat heidens, heks-achtig. Maar het is wel een 

beeld van wat we zoeken als het om toekomst gaat? Wist je maar 

wat je kon verwachten! 

We laten ons dit nieuwe kerkelijk jaar door de evangelist Lucas bij 

de hand nemen - Lucas was geen apostel, maar een reisgenoot van 

Paulus, en hij schrijft in feite: laat je niet bang maken voor wat er 

komt! Veel angsten ontstaan omdat we meer en meer leven in een 

wereld die we niet meer begrijpen, met AI (kunstmatige intelligentie, 

wie snapt het allemaal?) alsof onze glazen bol gevuld is met 

spikkeltjes en sneeuwvlokken en we niets meer zien. We zijn 

ongerust door de groeiende polarisatie die de wereld opsplitst in 

groepen die elkaar zo haten dat ze zelfs elkaar niet meer willen 

spreken. We zien de oorlogen van Rusland tegen Oekraïne, van Israël 

tegen de Palestijnen en van Soedanezen tegen elkaar en sinds deze 

week weer groepen in Syrië. Oorlogen die de vraag oproepen wat de 

wereld gaat overkomen. 

Dezelfde vraag stelt zich in verband met de natuur, het klimaat, 

verschrikkelijke natuurrampen, ’t groeiende probleem van de 

miljoenen mensen op de vlucht. 

Over dat alles zegt Jezus: ‘Wanneer zich dat begint te voltrekken, 

richt je dan op en hef je hoofd omhoog.’ Steek je kop niet in het 

zand, maar kijk naar de Mensenzoon, kijk naar Mij, zegt Jezus, want 

in Mij- zie je God, Gods liefde en vrede. En laat je niet verdoven en 

verwarren door dronkenschap of andere verslaving of door valse 

voorspellingen van mensen met een eigen glazen bol. Word ook niet 

pessimistisch of radeloos, maar wees waakzaam en bid… zoals onze 

ouders ooit zeiden: Pas gewoon goed op! Dat is taal naar de toekomst 

toe, toekomst-taal… daar heb je wat aan! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kristalkijken


In Jeremia’s tijd speelden dezelfde dingen, 7 eeuwen voor Christus. 

Jeremia voelde zich de mond van God door te zeggen: er komt iemand 

die redt: een ‘wettelijke afstammeling’ van David, ‘die het land 

rechtvaardig en eerlijk bestuurt’. Daarmee zal weer veiligheid 

gegarandeerd zijn: het wachtwoord waarmee je de stad kan betreden 

is: “de Heer, onze rechtvaardigheid.” 

In zijn oudste brief, de eerste aan de Tessalonicenzen, smeekt ook 

Paulus de gemeente in Griekenland om alsjeblieft standvastig te zijn 

in beproevingen en in afwachting van de eindtijd. 

Mensen uit verschillende tijden, bang voor de toekomst, géén glazen 

bol, maar wel houvast aan hun geloof. 

In het Lucas-evangelie is Jezus zich in de tempel goed bewust van 

het lot van tempel en stad Jeruzalem: dat zij worden verwoest. 

Jezus deelt hun lot. Zo zal het ook Hem vergaan. De ‘tekenen aan 

zon, maan en sterren’, de paniek onder de volkeren, ‘radeloos door 

het gebulder van de zee en de golven’ laten zien dat men toen al de 

scheppingsorde niet goed begreep. Men keek in de glazen bol maar 

zag niets. 

Advent: Advent is juist kijken door glas en zien dat Hij komt! 

Vroeger duurde de Advent zelfs 8 zondagen (vanaf Allerheiligen) en 

alle aandacht was gericht op de laatste komst van de Heer. Dat horen 

we nog terug. Altijd opnieuw in de geschiedenis is er onheil, een 

dieptepunt en dan het reddend ingrijpen van God. God laat de 

toekomst niet bederven, in scherven vallen. In Lucas wil Jezus 

perspectief bieden en vraagt ons te blijven werken aan een wereld 

van gerechtigheid en vrede. Maar zonder hoop en perspectief lukt 

dat niet. En dat precies doet glas: in de hele mensengeschiedenis 

heeft de mens houvast gehad aan het geloof dat het goede, dat God, 

het laatste woord heeft. Hoop doet de mens rechtopstaan in plaats 

van het hoofd te laten hangen en weg te zakken in moedeloosheid. - 

Hoop overwint de vrees. 



We schrijven de eerste zondag van de Advent: in de donkerte brandt 

al het eerste licht. Licht dat ons vertelt dat God ons niet in de steek 

laat, de aarde niet, zijn Kerk niet, niemand: integendeel. ‘Hef je 

hoofd omhoog’, zegt Jezus, ‘want je verlossing is nabij.’ Blijf door het 

glas kijken, wees waakzaam.’ Want God komt niet alleen op Kerstmis 

maar elke dag woont Hij midden onder ons en laat Hij zijn licht 

stralen. Die glazen bol vol licht staat gewoon bij ons thuis. Als je 

gelóóft, zie je licht.  Amen. 

Pastor Nellie Hamersma 

  

 


